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Terugblikken maar vooral vooruitkijken 
Op 30 december j.l. is met u onze eerste nieuwsbrief gedeeld. Daarmee hebben 
we een eerste stap gezet om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
in de parochie. De nadruk ligt op de kerksluitingen. In deze nieuwsbrief willen 
wij u meenemen in wat er sindsdien is gebeurd.  
 
Het jaar van het gesprek  
In januari zijn de eerste gesprekken geweest met de Gemeenschap & 
Beheercommissies van alle onze kerken, gewoon om naar elkaar te luisteren en 
daar waar nodig, de harten te kunnen luchten.  Samen hebben we gesproken 
over wat er leeft bij de mensen en welke ideeën over de toekomst er zijn. De 
positieve berichten en de zorgen zijn gedeeld. De aard van de gesprekken 
verschilde wel per locatie. Zo konden we begin februari al met de gemeenschap 
in Wergea/Warten een parochiemiddag organiseren. In Wytgaard gaan we dit 
nog doen!  
 
In Wergea/Warten en Wytgaard is met liefde teruggeblikt op een mooie tijd 
waarin het kerkelijk leven bloeide. De vele betekenisvolle activiteiten in en 
rondom de kerken, hebben gezorgd voor een hechte band tussen kerk en 
dorpen. Samen moest helaas wel worden geconcludeerd dat het nu zonder 
genoeg mensen, niet meer gaat. Daarom is, in Wergea/ Warten onder genot 
van een kop soep en een lekker broodje, gesproken over wat de parochianen 
zouden willen met de gebouwen. De eerste mooie ideeën zijn dan ook 
benoemd, niet om direct uit te werken maar eerst om met elkaar te delen en te 
laten bezinken. Een gemene deler is bijvoorbeeld dat in de dorpen een plek van 
samenkomst behouden moet blijven. Zodra we met elkaar tot concrete ideeën 
zijn gekomen, zal pas naar buiten getreden worden om dit verder gestalte te 
geven en de haalbaarheid echt te onderzoeken. De komende maanden zal het 
parochiebestuur samen met de gemeenschap- en beheercommissies, de eerste 
contouren daarvoor op papier zetten.  
 
Eind februari is ook gesproken met een projectgroep die de StiBo gaat 
ondersteunen om het beheer en onderhoud van de Bonfiatiuskerk een impuls 
te geven.  
 
Het gesprek met de G&B commissies van de St. Dominicus- en St. 
Bonifatiuskerken bood veel ruimte om zorgen te delen. Het was een erg fijn 
gesprek waarin duidelijk werd dat veel parochianen zich persoonlijk betrokken 
voelen bij de kerkgebouwen. Elke parochiaan kan en mag zich anders voelen 
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over het voorlopige besluit en ieder deelt dit op zijn of haar eigen manier. En 
dat mag er zijn!  
 
Missie & Visie 2024 
Dat brengt ons direct bij de visie van de Parochie voor 2024 (voor meer 
informatie: https://www.sintvitusparochie.nl/missie-en-visie-sint-
vitusparochie): ‘’conflicten mogen worden uitgesproken’’ en ‘’u wordt gemist 
door uw medeparochianen als u er niet bent’’. Dit jaar gaan we als parochie 
met deze twee thema’s aan de slag.   
 
Met de eerste hoopvolle gesprekken van januari en begin februari hebben we 
daar al een mooie eerste stap mee gezet. Laten we vooral aandacht hebben 
voor elkaars meningen en emoties om vervolgens samen te kunnen werken 
aan de toekomst van onze parochie. We zijn immers allemaal mens en allemaal 
Kinderen van God. Een betere basis voor samenwerking is toch niet denkbaar?   
 
Oproep om te spreken en te luisteren 
We mogen 2024 bestempelen als het jaar van het gesprek. We mogen ideeën 
met elkaar delen, meningen uiten en naar elkaar luisteren. Laat ons vooral 
samenwerken om tot een toekomstbestendige parochie te komen met op elke 
locatie een plek van hoop. Daarom willen wij ruimte geven aan de goede 
ideeën maar ook aan de zorgen die er zijn. Om constructief samen te kunnen 
blijven werken willen wij u daarom vragen om, als u ergens mee zit of zich 
ergens zorgen over maakt, dit bij ons kenbaar te maken. Niet alleen het 
pastorale team maar juist ook de andere bestuursleden tonen graag een 
luisterend oor en willen met u meedenken. Wij blijven immers ook maar 
mensen en horen en zien helaas niet alles.  
 
In Spreuken (16, 24) werd dat immers al mooi verwoord: ‘Een vriendelijk woord 
is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam’.    
 
Moge de tijd naar Pasen toe ons allen daarbij inspireren.  
Het parochiebestuur 
 
 
 


