
  lexio divina 1 

Job 1, 6 -12 

 

Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de 

Heer, kwam ook de satan met hen mee.  

En de Heer zei tegen de satan:  

“Waar bent u overal geweest?”  

“Ik heb rondgezworven over de aarde”, antwoordde de satan.  

“Wel,” vroeg de Heer, “hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar?  

Op aarde is er geen tweede zoals hij:  

onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het 

kwaad.” De satan antwoordde: “Hij vreest God niet voor niets!  

U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit  

aan alle kanten omgeven en beschermd,  

U zegent alles wat hij onderneemt,  

en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen.  

Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft:  

wedden dat hij U vervloekt in uw gezicht.”  

Toen zei de Heer tegen de satan:  

“Goed, alles wat hij heeft is in uw hand,  

alleen van hemzelf moet u afblijven.”  

En de satan verliet de vergadering.  


