PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS NAJAAR 2022:

Sinds jaar en dag is het Titus Brandsma Huis het kerkelijk centrum van
de Sint-Vitusparochie, gelegen naast de Bonifatiuskerk aan het
Bonifatius-plein te Leeuwarden. Het huis is een centrum voor spirituele
activiteiten en ontmoeting.

PROGRAMMA

Na de heiligverklaring van Pater Titus Brandsma krijgt het programma dit
najaar extra glans. De voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ door Peter
Vermaat springt eruit en deze wordt dan ook van harte aanbevolen.
Maar ook de lezing over glas-in-loodramen en de film 'The Shack’
passen bij de uitspraak van pater Titus dat we niet geroepen zijn tot
grootse dingen, maar om gewone zaken groots te doen.

De bijeenkomsten rond de thema’s van de synode in 2023, de Lectio
Divina, geloof op tafel-groepen, de bijbelgroepen en bibliodrama geven
gelegenheid om de eigen spiritualiteit te verdiepen. Zoals pater Titus
Brandsma zijn spiritualiteit ook levend hield door dagelijks gebed en
meditatie.

HUIS VAN ONTMOETING

Sinds februari 2022 staat van maandag tot en met donderdag van 9.30-
11.30 uur en op vrijdag van 10.15-11.30 de deur open. ledereen is
welkom of je nu gelovig bent of niet. Heb je zin in een kopje koffie of thee,
een spelletje, een gesprek? Bel aan en proef de sfeer. Ook mensen met
praktische vragen rond geld, brieven van instanties, of wat dan ook,
kunnen aankloppen in het Titus Brandsma Huis. Zoals pater Titus ook
open stond voor iedereen die hulp nodig had, en een vriendelijk woord
had voor wie hij tegenkwam op zijn pad. Zelfs voor de
gevangenisbewaarders.



PRAKTISCH

Er is net als andere seizoenen een gevarieerd programma met lezingen,
cursussen en catechesebijeenkomsten opgesteld. Voor de cursussen en
lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5 euro. Dit wordt bij de
betreffende activiteit vermeld en is inclusief thee of koffie. De inloop is
een kwartier voor aanvang. Alle activiteiten gaan door mits er voldoende
deelname is.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst. Bij de opgave graag
activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo
vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.

Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680
(maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

zie ook website: www.sintvitusparochie

Wij hopen u dit najaar weer te begroeten bij een van de activiteiten in het
Titus Brandsma Huis.

Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Sint Vitusparochie Leeuwarden:
Bonifatiusplein 21

8911 JT Leeuwarden

Email: info@sintvitusparochie.nl

Website: www.sintvitusparochie.nl
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SPIRITUALITEIT IN HET TITUS BRANDSMA HUIS

Synodale dialoog onder leiding van de pastores.

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk
vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar
synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze
synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die
het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit
‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest
ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan.
Dit voorjaar waren de onderwerpen ‘Dialoog’, ‘Missionair kerk zijn’ en
‘Synodaalvieren’.

Dit najaar gaan de drie gesprekken over ‘Tochtgenoten’, ‘Luisteren’ en
‘Het woord nemen’.

Volgend voorjaar zullen de volgende vier onderwerpen aan bod komen:
‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en
‘Synodale vorming’.

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de
avond.

Data: 7 september onderwerp ‘Tochtgenoten’ onder leiding van pastoor
Bert van der Wal en pastor Lysbeth Minnema.

19 oktober onderwerp ‘Luisteren’ onder leiding van pastoor Bert van der
Wal en pastor Germa Kamsma - Kunst.

7 december onderwerp ‘Het woord nemen’ onder leiding van pastor
Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema.

Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur Kosten 3 euro

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een
bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het
verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven,
waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je
verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het
bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan
de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken



door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te
spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 19
september het verhaal van Mozes die zijn armen hoog moet houden in
de strijd tegen Amalek (Exodus 17, 8-13) onderzocht bij het uitspelen.

En op 12 december het verhaal van de aankondiging van Jezus’
geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-38).

Data: 19 september en 12 december
Aanvang: 19.30 uur Kosten 3 euro

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar actief met glas. Hij werkt met
gekleurd glas en schildert ook op het glas, het brandschilderen.
Brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. Van Kollenburg maakt
de ontwerpen zelf of ze komen van plaatjes en foto’s. Ook werkt hij in
opdracht. Tijdens deze avond vertelt Van Kollenburg over de techniek en
spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Datum: 26 september Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Film ‘The Shack’ (VS 2017: 127 minuten) door Jan Martien van Welie

Mack Philips leidt een heel prettig en comfortabel leven. Echter, na een
ingrijpende gebeurtenis raakt hij in een diepe depressie. Zijn traditionele
Godsbeeld wordt daarbij danig op de proef gesteld. In deze crisis
ontvangt hij een geheimzinnige brief waarin hem wordt gevraagd af te
reizen naar een verlaten hut (shack). Na aanvankelijke aarzeling besluit
hij toch te gaan. Daar heeft hij een heel bijzondere ontmoeting die voor
hem alles in een ander perspectief zet. Dit zal zijn leven voorgoed
veranderen.

Datum: 5 oktober Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Lectio Divina over het bijbelboek Jona door Frits Eshuis en pastor
Lysbeth Minnema.

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de Bijbel lastig. Ze
ervaren de Bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een
manier van Bijbel lezen waardoor die ontoegankelijkheid sterk af kan
nemen en het lezen veel meer een persoonlijke ervaring kan worden: de
Lectio Divina (“goddelijke lezen”).



De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is
tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende
kloostergemeenschappen. Lectio Divina houdt het midden tussen bidden
en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren
naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil
zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Er is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof. We
gaan aan de slag met het bijbelboek Jona, bekend van de walvis. Het is
een goed boek om mee te oefenen: een mooi verhaal en niet te lang.

Er kunnen acht mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw
aanmelding.

Data: 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november

Aanvang: 19.30 uur Kosten 3 euro

Voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ door Peter Vermaat.

De voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ is een theatrale en poétische
vertelling over het leven van Titus Brandsma. Titus werd in 1881 als
Anno Sjoerd geboren, op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward). Als
elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie om zich vervolgens aan
te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na
zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de
wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen
Nederland werd bezet door de Duitsers kwam Titus Brandsma met hen
in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de
dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op
te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat
omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een
voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het
levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze
voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristiecke poppen en
objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl

Datum: 13 november Aanvang: 15.00 uur Locatie: Dominicuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop van de voorstelling
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MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN in het Titus Brandsma Huis

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend,
hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is
een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag
de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse
achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de
evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn
evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december.

Aanvang: 13.00 uur Kosten: 3 euro

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland.

In onze tijd waarin door ‘Corona’ de context van onze tijd per dag, of in
ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-
verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds
veranderende situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het
voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook
strijd tussen diverse partijen.

Paulus formuleerde antwoorden — in de context van zijn tijd - op de
strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren.
Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van
het Oude Testament.

De periode van Corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk
onder de aandacht gebracht. In deze bijbelcursus proberen we,
geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te
verstaan.

Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur  Kosten: 3 euro

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van
Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de
Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep.



ledere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar.
De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in
franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en
Clara besproken en wordt er nagedacht hoe deze teksten ons kunnen
inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat de Regel van Clara van
Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je
franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven.
Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en
die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse
Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom om zich te
oriénteren.

Data: woensdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december

Aanvang: 15.00 uur Kosten: 3 euro

De Elisabethgroep onder leiding van Peter Vermaat

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thiringen. De avond is bedoeld
voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit
najaar zijn er twee bijeenkomsten.

Fiorettiverhalen op muziek

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen
verhalen uit ‘De Fioretti’ over de richting in je leven, over verbondenheid
met de schepping en over omgaan met leed.

Met zijn basklarinet geeft Frans Moussault kleur aan de verhalen. Hij
neemt je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken
raken en vervullen de ziel. Frans Moussault speelde met het BBC
Symphonie Orkest, het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Chris Hinze en
in juni speelde hij in Tokio met het Japans Filharmonisch Orkest het aan
hem opgedragen basklarinet concert van Somei Satoh (wereldpremiére).

Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, codrdinator van La
Verna en minister-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.

De Fioretti zijn bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi. Een
eeuw na de dood van Franciscus zijn ze door een anoniem gebleven
broeder opgetekend.

Datum: 14 september Aanvang: 20.00 uur



De achtergrond van de Fioretti

De Fioretti, letterlijk de bloemetjes, van Franciscus, is een verzameling
verhalen, die niet zozeer historisch als wel spiritueel moeten worden
beoordeeld. Ze zijn gebaseerd op een ouder werk en ontstaan tegen de
achtergrond van de strijd tussen laksen en preciezen, vernieuwers en
authentieke volgelingen van Franciscus, conventuelen en spiritualen. Het
ging in die tijd om de vraag hoe het echte franciscaanse leven in de
wereld gerealiseerd kan worden. In deze strijd willen deze verhalen
bemoedigende voorbeelden geven aan de spiritualen. Naast deze
achtergrond gaan we in op een aantal verhalen, stuk voor stuk
voorbeelden van schitterende vertelkunst.

Datum: 9 november Aanvang: 19.00 uur Kosten: 3 euro

ACTIVITEITEN ELDERS

‘Geloof op tafel’ door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-
Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige
gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in
filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven
en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een
gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme
maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de
parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij
anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel
ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
Data: 9 en 30 september, 28 oktober, 11 november en 2 december
Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (TBH Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.
Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief
maaltijden.

Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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Huis van stilte door Corrie van Kampen

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een
stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats
in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een
meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het
dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 27 september, 25 oktober, 29 november, 27 december
Aanvang: 12.30 uur in de Mariakapel van de Dominicuskerk
Kosten: geen

Diocesane Retraite in klooster Thuine:: Gelukkig die... onder leiding van
Peter Vermaat

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse
benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst
Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig.
Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de
vervolgden. In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze
draad weer op: ‘Gelukkig wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie
vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet
verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, wie er altijd naar verlangt
onder de voeten van anderen te staan.’ Zij vinden, aldus Franciscus, de
ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun geduld weten te
bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen. In de wereld van alledag
worden de mensen die veel weten, die zich aan welvaart laven, die zich
gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. Jezus en Franciscus
zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de zaligsprekingen
op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de
profeten en in de psalmen. Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox,
waarin niet de groten der aarde, maar de kleinen gelukkig geprezen
worden. Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is
glimlachen moeilijk geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden
kleine spieren zijn verstijfd. De benedictijnse monnik Benoit Standaert
schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen met je
gebruikelijke ernst’ en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je om
jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’

Datum: vrijdag 4 november — zondag 6 november 2022

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur




Opgave voor 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel.
050 — 4065888.

Klupcatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht
keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op
verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het
geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij
voor mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en
sacramenten. Komend seizoen starten we met de schatten van het
geloof. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden.

Data: 9 september, 14 oktober, 11 november, 16 december
Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk  Kosten: geen

De eerstvolgende gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te
ontvangen is in 2025.

Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst, Inge
Wiersma-Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25
jaar. De avonden beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige warme
maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het programma
wordt in overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een
inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid
gedaan.

Data: in overleg via de datumprikker. Graag je email doorgeven via
pastor.kamsma@yvitusparochie.nl

Aanvang: 18.00 wur in de zaal naast Dominicuskerk
Kosten: 3 euro inclusief de maaltijd

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie

Eens per zes weken is er een familiezondag (voor ouders, kinderen en
tieners), eens per zes weken is er een gezinsviering en eens per zes
weken is er kinderkerk met kinderopvang. In de adventsperiode is er elke
week een van deze activiteiten van het kinderwerk.

Familie-zondagen.

Terwijl de ouders en de tieners naar de zondagochtendviering in de kerk
van Wytgaard gaan, hebben de kinderen van 0 tot 10 jaar een eigen
viering in de parochiezaal van Wytgaard. Daarna gaat iedere groep op
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eigen wijze met het thema van de zondagse lezingen in gesprek. Dat
gaat ook met spelvormen. Het geheel wordt afgesloten met een
gezamenlijke lunch. Deze werkvorm geeft verdieping in het eigen geloof
en in de ontmoetingen met elkaar.

Data: 11 september, 6 november

Aanvang: 9.30-13.00 uur in Mariatenhemelopneming Wytgaard

Kosten: geen

Gezinsvieringen:

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aan-

gepast aan kinderen, en worden kinderen actief betrokken bij de viering.

Data: 16 oktober en 27 november 11.00 uur Bonifatiuskerk
en 24 december 19.00 uur Dominicuskerk

Kinderwoorddienst

Eens per zes weken en elke week tijdens de advent is er zondags om 11
uur in de Bonifatiuskerk tijJdens het woordgedeelte voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis.

Voor de kinderen begint de viering ook in de Bonifatiuskerk, waarna zij
voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en een activiteit de kerk verlaten.
Voor de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de
andere kerkgangers de dienst verder te vieren.

Data: 25 september, 4 december,11 december en 18 december

Kinderopvang

Wanneer er kinderkerk is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen
tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk.

Data: 25 september, 4 december, 11 december en 18 december

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Hendrikje van den
Berg

Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar.
Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17 uur.

Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag
van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang
Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail
hendrikjevdberg@hotmail.com
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