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Sint-Vitusparochie 

Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Zondag 30 april 2023, Roepingenzondag 

4e zondag van Pasen 
 

Openingslied: GvL 562 
 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere. 

Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,  

nooit zal de vijand ons deren. 
 

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 

die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 

en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 

in alle tijden en plagen. 
 

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 

die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 

in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 

en schenkt ons kracht om te strijden. 
 

Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 

heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 

engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 

die ons standvastig maakt. Amen. 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kyrie-litanie: Missa Bona pastor – H. v.d. Hende 
 

Gloria: Missa Bona pastor – H. v.d. Hende 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Handelingen 2,14.36-41 
 

Antwoordpsalm:  Psalm 23 

Refrein: De Heer is mijn herder niets kom ik tekort. 

              De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 

Hij laat mij weiden op groene velden. 

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 

Hij geeft mij weer frisse moed. Refrein: 
 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 

omwille van zijn Naam. 
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Al voert mijn weg door donkere kloven, 

Ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 

Uw stok en uw herdersstaf  

geven mij moed en vertrouwen. Refrein: 
 

Gij nodigt mij aan uw tafel  

tot ergernis van mijn bestrijders. 

Met olie zalft Gij mijn hoofd,  

mijn beker is overvol. Refrein: 
 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 

elke dag van mijn leven. 

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  

voor alle komende tijden. Refrein: 
 

Tweede lezing: Eerste Brief van Petrus 2, 20-25 
 

Alleluia: GvL 247 
 

Evangelie: Johannes 10,1-10 
 

Ev. Accl.: GvL 263 

 

Verkondiging 
 

mijn moeder is mijn naam vergeten,  

mijn kind weet nog niet hoe ik heet.  

hoe moet ik mij geborgen weten?  
 

noem mij, bevestig mijn bestaan,  

laat mijn naam zijn als een keten.   

noem mij, noem mij, spreek mij aan,  

o, noem mij bij mijn diepste naam.  
 

voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
 

Neeltje Maria Min  
 

Geloofsbelijdenis: GvL 273 
 

Voorbede: Heer, geef ons vrede en vreugde 
 

Offerande: GvL 602 

 

Aanhef prefatie: GvL 281 
 

Eucharistisch gebed: GvL 731 
 

Sanctus/Benedictus: Missa Bona pastor – H. v.d. Hende 
 

Euch. accl.: GvL 302 
 



3 

 

Onze Vader: gezongen 
 

Agnus Dei: Missa Bona pastor – H. v.d. Hende 
 

Communie: Paaslied 

Kondig het aan: de Heer is verrezen,  

zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 

Dit is de weg die Hij heeft gewezen;  

dit is de waarheid die Hij geeft; 

dit is het leven voor alle eeuwen! 

Alleluia! Christus leeft. 

 

Zing nu een lied van vreugde en vrede,  

zing nu een lied van barmhartigheid. 

Alle verdriet en pijn zijn geleden,  

al wie verdrukt is wordt bevrijd. 

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 

Alleluia! Christus leeft. 

 

Leef in uw hart met volle vertrouwen,  

hoop op een toekomst voor iedereen, 

steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 

vriendschap en goedheid om u heen. 

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 

Alleluia! Christus leeft. 
 

Gebed na de communie 
 

Zegen en wegzending  
 

Slotlied: GvL 417 
 

de deur 
 

hij noemde zich de deur en wees daarbij  

op ’t sprokkelhout, ontwricht verweerd en ruw  

met dwarsbalken bij elkaar gehouden 

de ingang van de schaapskooi 

de deur die open gaat en dicht  
 

een poortwachter schopt daartegen aan 

als hij naar binnen en naar buiten gaat 

de deur die door een hand is dichtgedaan 

die ooit bestreken is met bloed opdat 

de engel van de dood voorbij zou gaan 
 



4 

 

de deur die toegang geeft tot buiten  

de plek waar men zijn brood verdient  

maar ook van nepnieuws holle frasen 

de deur die je naar binnen laat 

waar je jezelf kunt zijn en uit kunt blazen 
 

waar je genoemd wordt bij je naam 

waar je mag zijn wie je ten diepste bent 

daar roept een stem die je herkent 

die jou bemoedigt, laat gedijen 

en bloeit de bloem dan komen ook de bijen 
 

peter vermaat 
 
 
 

 

Agenda en mededelingen 
Ma. 01-05   9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.Kerk 

Ma. 01-05 19.00 English Mass Dom.Kerk 

Di. 02-05 13.00 Evangelie van Lucas olv. Peter Vermaat T.Br.Huis 

Di. 09-05 18.30 Geloof op tafel T.Br.Huis 

Vr. 12-05 10.30 Geloof op tafel Wytgaard 

 
 *De VOM-groep vraagt een secretaris m/v: 
*Die de notulen wil schrijven van de vergadering.  
*Die de bestelling van de folders op zich wil nemen. 
*Die meehelpt met de activiteiten die worden georganiseerd. 
*Die meedenkt over hoe de ontwikkelingsprojecten en vredesactiviteiten het 
beste onder de aandacht kunnen worden gebracht.  
De VOM-groep overlegt ongeveer 5 keer per jaar op een avond van 19.00-
20.30 uur.  
 
Vacature 2:*Acolieten m/v: gemiddeld 1 keer per maand de priester/pastor 
assisteren tijdens een viering.  
 
Is dit wat voor u? Of wilt u mee zoeken?  
Voor deze vacature kunt u informatie inwinnen bij:  
Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 2157091 
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