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Na een korte inleiding over het synodaal proces en hoe we dat tot nu toe 
ervaren hebben, beginnen we met het zingen van U zij de glorie, zo kort na 
het Paasfeest. 
Gebed om de Heilige Geest en lezing van Lucas 24, 13-35, het verhaal van 
de Emmausgangers. 

In de eerste luisterfase denken we in stilte na over de drie vragen: 
Synodaliteit vereist dat we open staan voor verandering, vorming en 
levenslang leren. 
1. Hoe vormt onze kerkgemeenschap mensen zodat ze beter in staat zijn om 
‘samen op weg te gaan’, naar elkaar te luisteren, te participeren in de zending
en te dialogeren?
2. Welke vorming bieden we aan om hen te leren onderscheiden en gezag uit
te oefenen op een synodale manier?
3. Wat zouden we als kerkgemeenschap nog meer kunnen aanbieden?

Antwoorden op vraag 1. 
– door deze bijeenkomsten rond het synodaal proces, gespreksproepen, een 
goede preek met praktische toepassing voor je leven, geloof op tafel en 
Katholiek zo gek nog niet, dat zijn bijeenkomsten die je vormen.
– Ik denk aan het Huis van Ontmoeting (koffie drinken in TBH op de ochtend) 
en Sant’Egidiomaaltijden. Daar kom je mensen tegen die je niet kent. Het is 
een oefening in luisteren naar mensen die heel anders zijn dan jij. Soms is 
het ook luisteren naar wat je niet wilt horen.
– de gespreksgroepen en uitleg over de liturgie geven vorming. Ik vind het 
mooi om met anderen thema’s te bespreken.
– Door in de verkondiging, en daar versta ik de hele liturgie onder, te zeggen 
waar het om gaat. Door de thema’s die vanuit het pastoresteam worden 
aangereikt;het koffie drinken ook, de ontmoeting met andere mensen met 
opvattingen die schuren aan je eigen mening. Dat is Christen-zijn oefenen in 
de praktijk.
– Prediking en liturgie is een vorm van samen op weg gaan en oefenen om 
samen kerk te zijn en samen te vieren. De werkgroep Catechese en 
Spiritualiteit biedt cursussen en dialoogavonden aan. Er is in onze parochie 
veel aandacht voor de dialoog en dat geeft lucht en ruimte. Ook de 
gastvrijheid die als beleidspunt geldt voor de parochie helpt om te luisteren 
en is deel van onze zending. Dat er tijd en geld geinvesteerd is in de functie 
van diaconaal opbouwwerker zegt iets over de zending van de parochie. 
Mooi dat er dit jaar zoveel aandacht was voor de Vastenactie tijdens de hele 
vastenperiode. Biblioloog en bibliodrama zorgen voor een dialoog met de 
Bijbel.



Vraag 2
– er is veel aanbod van vormende activiteiten in parochie en bisdom
– vorming moet dicht bij de mensen staan. Daarvoor is het belangrijk te 
luisteren naar de behoefte van mensen. Het is jammer dat we maar met een 
kleine groep bij elkaar zijn. Is dat een teken dat er geen behoefte is aan deze 
manier van samenkomen? Is het een gebrek aan tijd? Of interesseert het 
medemensen niet?
– Voor mij is luisteren belangrijker dan overtuigen. Ik luister graag naar 
mensen die iets te vertellen hebben.
– Ik vind dit een lastige vraag. Openheid en eerlijkheid hebben met gezag 
van doen. Ik heb een cursus van één dag gevolgd in een klooster: “Zinvol 
leven”. Dat was erg waardevol. Het zou mooi zijn als dit ook in de parochie 
wordt aangeboden. Veiligheid in de groep die samenkomt is dan wel een 
voorwaarde.
– alle cursussen over geloofsinhoud helpen om te onderscheiden. Maar er is 
geen vorming om gezag uit te oefenen. Niet in de parochie, maar ook in de 
opleiding van pastores komt dit weinig aan bod. Leren leiding geven en 
richting geven aan processen daarvoor moet je zelf op zoek gaan naar 
cursussen en ondersteuning. 
– er is veel aanbod om te leren onderscheiden. Gezag uitoefenen ook in 
privésituaties gaat vaak gepaard met valse bescheidenheid en ongemak. 
Gezag wordt verward met macht. Het lijkt me wel belangrijk ook voor de 
vrijwilligers die actief zijn in de parochie. Er is huiver om een machtspositie in 
te nemen of in het middelpunt van de aandacht te staan.
– Dat herken ik. Ik doe het graag, ben spontaan, heb graag invloed, ik ben 
passievol, maar ik blijf nu vaker stil omdat ik niet te dominant wil zijn in een 
groep.
We ontdekken dat er veel waarde-oordelen samenhangen met de woorden 
gezag en macht: dominant zijn, te bepalend, op de voorgrond willen treden. 
Deze oordelen moeten getackled worden willen we synodaal leiderschap 
vorm kunnen geven in onze parochie. 
– Er is ook gezag door geloof, die wars is van macht. Dat is authentiek. 
Iemand vertelt over zijn opa die op grond van zijn geloof vol respect en vol 
liefde keuzes maakte en ook oma bijstuurde. Hij is een groot voorbeeld in 
gezag op grond van zijn geloof. Dat soort stille krachten die inspireren 
zouden wel wat meer voor het voetlicht gebracht mogen worden.

Vraag 3
– Zorg om de jeugd. Ik was blij om al die kinderen te zien met Pasen. Hoe 
kunnen we de ouders en kinderen blijven inspireren? Dat is hard werken 
vaak. Zoeken naar goede communicatie. Een persoonlijk bezoek lijkt nog het 
beste te werken maar is erg arbeidsintensief.
– Het beeld van de kerk van mensen van buiten de kerk is anders dan bij 
mensen die actief betrokken zijn bij de parochie en het komt vaak niet 
overeen met hoe het daadwerkelijk is.



– Ik vond het lastig om in te groeien in de parochiegemeenschap nadat ik 
katholiek geworden was. Misschien moet er een soort gastvrijheidsteam 
komen om mensen te begeleiden tijdens de vieringen.
– de kinderen van Wytgaard komen niet meer in de kerk en zijn niet gedoopt, 
terwijl hun ouders dat nog wel zijn. Is er nog iets mogelijk met deze groep?
– Communicatie is belangrijk. De taal van de bijbel is te ouderwets. We 
spreken in de kerk een taal die de jeugd niet aanspreekt. Toegankelijke taal 
hebben we nodig.
– ik zoek naar een balans tussen eenvoudige taal en mystieke taal, die ook 
de diepere lagen van de mens aanspreekt. . Het zou vanzelfsprekend moeten
ijn om mee te doen aan dialoogbijeenkomsten en aan de zending van de 
kerk. Dat kan alleen als mensen leren bidden en de Schrift leren lezen. Hoe 
bereik je meer mensen? We hebben enthousiasme nodig: Brandde ons hart 
niet… horen we in het evangelie.
– De beweging van de missionaire parochie van James Mallon hamert erop 
om eerst leerlingen van Jezus te worden en dan door te groeien en zelf 
nieuwe leerlingen te begeleiden en zo te groeien in leiding geven. Veel 
mensen zitten, denk ik, niet te wachten op zo’n actieve en leidinggevende rol.
Ze zijn blij met een bescheiden taak. Hoe breng je het enthousiasme over, 
dat het mooi is om zelf getuige te worden van Christus en zo anderen op weg
te helpen.

Kern van de middag
Hoe kun je de mystieke laag van het geloof overbrengen? 
Vragen stellen is belangrijker dan antwoorden krijgen. 
Kome wat komt. 
Vorming en reflectie is belangrijk. 
Gezag van het geloof. 
Enthousiasmeren en de diepere laag aanraken. 
Gezag nemen en de beelden die dat tegenhouden. 


