
Bisdom
Groningen
Leeuwarden

Bonifatiusdag:

Zondag 11 juni
2023 te Dokkum

Werk maken 
van je geloof! 

Gastoptreden Pro Rege
15.30 uur     Na de viering: koorzang door  
Pro Rege. Na afloop informeel samenzijn.

16.30 uur     Einde kerkelijk programma 

Bonifatius Passie 
20.00 uur      ‘Bonifatius Passie’: een kijk op 
Bonifatius en zijn werk door zijn nicht en 
geestverwant de H. Lioba. 
Muzikaal-cultureel programma van musicus Anne 
de Bruin en zanggezelschap Promovocaal in de 
Grote Kerk te Dokkum. Kaarten: 10 Euro, aan de zaal 
verkrijgbaar. Meer info: zie www.promovocaal.nl.

Alle programma onderdelen staan open voor iedereen. 
Opgave van deelnemers per 1 juni a.s. is alleen vereist 
voor de Pelgrimswandeling en de lunchmaaltijd.



Onvermoeibaar
Bisschop en missionaris Bonifatius werkte hard aan 
opbouw van de kerk in Europa. Kerken, kloosters, 
parochies en een Europese stedenband van Crediton 
(Engeland), Fulda (Duitsland) en Dokkum getuigen 
van zijn sporen nagelaten in de 8e eeuw. Herleving 
van Bonifatiusbedevaarten in 1926 naar Dokkum 
was een van de vele activiteiten van pater Karmeliet 
Titus Brandsma. Vorig jaar is hij op 15 mei door 
paus Franciscus heilig verklaard. Bedevaartsoord 
Bonifatiuskapel is verbonden met de nagedachtenis 
van twee heiligen in het noorden. Beide 
onvermoeibaar werkzaam in hun tijd voor christelijk 
geloof. En inspirerende voorbeelden, nu missie en 
‘werk maken van je geloof!’ actueler is dan ooit. 

Bonifatiusprocessie
Op de Bonifatiusdag van 11 juni a.s. zijn twee 
bisschoppen te aanwezig: mgr. Ron van den Hout van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden, en mgr. Hans van 
den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van 
de Nederlandse bisschoppenconferentie. Overdag is 
een afwisselend programma van actieve ontmoeting, 
Bonifatiusprocessie en eucharistieviering met 
medewerking van het mannenkoor Pro Rege, en in 
de avond een muzikale Bonifatius Passie. Plaats van 
samenkomst is de Bonifatiuskapel bij de eeuwenoude 
waterbron in Dokkum. Met het thema ‘Werk maken 
van je geloof!’ kijken de bisschoppen vooruit naar 
een landelijke manifestatie in 2026 als eeuwfeest van 
de nationale bedevaarten (1926-2026).  

Programma
Pelgrimswandeling
09.30 uur     Wandeltocht van ca. 10 km vanaf Jannum, 
westelijk van Dokkum, naar de Bonifatiuskapel.
Start: 9.30 uur op de kleine terp van Jannum met een 
middeleeuws kerkje. Wandelen via de kloosterkapel 
van Claercamp langs het water van de Dokkumer 
Ee naar Dokkum. In Jannum en de kloosterkapel 
onderweg kennismaking met twee eigentijdse 
Bonifatiusprojecten. Een werk over Bonifatius en 
Titus van beeldend kunstenaar Marc de Groot, en 
ontwikkeling van een ‘ecologische’ pelgrimsroute 
tussen Dokkum en Fulda door Mendel Hardeman.  
Info en opgave deelname pelgrimswandeling,  
uiterlijk 1 juni a.s.: secretariaat@paxchristi.frl.  
Tel.: 06-20503625.    

Attentie: Auto parkeren kan in Jannum. Wandelaars 
worden na afloop van de eucharistieviering ’s middags 
teruggebracht naar de parkeerplek.  

Gezamenlijke lunch 
12.00 uur    Lunchmaaltijd bij de Bonifatiuskapel. 
Opgave uiterlijk 1 juni bij: 
secretariaat@paxchristi.frl. Tel.: 06-20503625. 
Kosten lunchdeelname: 6 Euro. 

13.00 uur   Opstellen voor de processie bij de  
RK kerk in de binnenstad. 

Processie en eucharistieviering
13.15 uur     Processie met Bonifatiusrelikwie 
door de binnenstad van parochiekerk naar 
Bonifatiuskapel. 

14.00 uur     Eucharistieviering Bonifatiuskapel: 
hoofdcelebrant mgr. Hans van den Hende en 
concelebranten mgr. Ron van den Hout en pastoor 
Paul Verheijen.
Aan de viering wordt meegewerkt door pastoraal 
werker Jan van Beek, mannenkoor Pro Rege met 
Bonifatiusliederen en de Titus Brandsma hymne,  
en misdienaars uit Fulda en Dokkum/Burgum.   


