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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk Leeuwarden 

Zaterdag 13 mei 2023 

6e zondag van Pasen 
 
Openingslied: GvL 411 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Heer ontferm U: Sint-Jansmis – Mazijk 
 

Eer aan God: Sint-Jansmis – Mazijk  
Refrein: Eer aan God in den hoge. 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Handelingen der Apostelen 8, 5-8.14-17 
 

Antwoordpsalm:  Psalm 66 
Refrein: Jubelt voor God, jubelt voor God, alle landen der aarde. 
 

Jubelt voor God, alle landen der aarde,  
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:  
verbijsterend zijn al uw daden. Refrein: 
 

Heel de aarde moet U aanbidden,  
bezingen uw heilige Naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,  
ontstellende daden onder de mensen. Refrein: 
 

Hij maakte de zee tot een droge vallei,  
zij gingen te voet door de bedding. 
Laten wij juichen van vreugde om Hem  
die eeuwig regeert door zijn macht. Refrein: 
 

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,  
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,  
onthield mij niet zijn erbarmen. Refrein: 
 

Tweede lezing: Eerste Brief van Petrus 3, 15-18 
Alleluia: GvL 241 
 

Evangelie: Johannes 14, 15-21 
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Ev. Accl.:   GvL 263 
 
Verkondiging 
 
Geloofsbelijdenis:  

 
 
allen: En in Jezus Christus,  
           zijn enige Zoon, onze Héer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
koor: geboren uit de maagd María,  

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
allen:  die nedergedaald is ter hélle,  
 de derde dag verrezen uit de dóden,  

 die opgestegen is ten hemel, 
koor: zit aan de rechterhand van Gód,  

 de almachtige Váder, 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
allen:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  

 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede: Zend ons uw heilige Geest. 
 
Offerande: Vind je liefde op je weg – Chris Fictoor 
Vind je liefde op je weg: 
ken de hartstocht van haar zangen. 
Maar tel niets tot je bezit, 
zet het leven niet gevangen. 
 
Voel je vriendschap in een kring, 
leef haar voor, wil haar verbinden. 
Maar zie ook wie eenzaam staan, 
sluit niet uit hun weg te vinden. 
 
Koester warmte buitenshuis, 
schep daar ruimte, geef je handen. 
Maar zet niets in vuur en vlam, 
dat te teer is om te branden. 
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Is jouw toekomst al vooruit, 
schuw de sprong niet: blijf geloven. 
Maar wie schromen: blijf hen trouw, 
val niet af die met jou lopen. 
 

Zet gerust jouw wegen uit, 
volg je hart, je zielsverlangen. 
Maar hoor wel wie naast jou gaan, 
neem hen mee in jouw gezangen. 
 

Aanhef prefatie: GvL 281 
 

Eucharistisch gebed: GvL 731 
 

Heilig: Sint-Jansmis – Mazijk 
 

Euch. accl.: GvL 302 
 

Onze Vader: gezongen 
 

Lam Gods: Sint-Jansmis – Mazijk 
 

Communie: Ave Maria – J. Vleeming 
 

Gebed na de communie 
 

Zegen en wegzending  Slotlied: GvL 445 
 
 

Donderdag, 18 mei Hemelvaartsdag is er een viering 
In de Dominicuskerk om 10.00 uur. 
 
 

Agenda 

Ma. 15-05 19.30 Lectio Divina, past. Minnema en Frits Eshuis T.Br.Huis 

Ma. 15-05 10.00 Kaarten maken olv. Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Di. 16-05 10.00 Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland T.Br.Huis 
 

In VitusNijs staat een uitnodiging voor de parochievergadering die 
plaats zal vinden op woensdag 24 mei a.s. in de parochiezaal in 

Wytgaard om 20 uur. 
Wij willen een vervolg geven aan waar wij mee zijn begonnen;  

het gebouwenbeleid. 
Deze avond staat de volgende vraag centraal: Hoe ziet onze 

parochie van de toekomst eruit? 
 

24 mei 2023 Tjissema 2 Wytgaard om 20.00 uur 
 

Opgeven via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  

 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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Groot beraad diaconie, donderdag 25 mei 2023 

18 uur – 21 uur in het Titus Brandsma Huis 

  

Van harte nodigen we alle vrijwilligers op het gebied van de diaconie uit 
voor het Groot Beraad. Thema is: Met elkaar en voor elkaar. Dominicus 
Kamsma uit Bolsward zal met ons spreken over de visie van de 
katholieke kerk op het samenleven van ons mensen en de omgang met 
de aarde. 
We beginnen om 18 uur met soep en broodjes en vanaf 18.45 luisteren 
we naar Dominicus Kamsma en gaan we vervolgens met elkaar in 
gesprek. Rond kwart voor 9 ronden we de bijeenkomst af. 
Graag aanmelden voor 22 mei 2023 bij het kerkelijk bureau,  
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,  onder vermelding van groot 
beraad diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
nog eenmaal 
 
verwarrend was de wereld in die dagen 
als eigenlijk altijd, het wachten op -  
de nacht ’t verraad voorvoeld en dan nog eenmaal 
de beker en het brood de laatste vragen 
 
nog eenmaal zeggen waar het echt om gaat 
als testament een haast mystiek gebeuren 
van vrede, jij in mij en ik in jou 
van liefde als een wervelende tango 
 
nog eenmaal dat gebaar van troost en hoop 
een laatste groet voor ’t duister ieder doet 
verdwijnen om de naderende dood 
 
nog eenmaal juist omdat de wereld brandt 
die fado over liefde als een roep 
van geven, ook al is het van een kant  
 
peter vermaat 
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