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7¢ Zondag van Pasen A

Openingslied: GvL 570

Zo vriendelijk en veilig als het licht

zoals een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geett,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heett,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Kruisteken — Begroeting
Kyrie-litanie: GvL 211

Gloria: Refrein:  Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, in excelsis Deo.

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,

die Hij liefheetft.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Refrein:

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein:



Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Refrein:

Gebed
Eerste lezing: Hand. 1,12-14

Antwoordpsalm: Psalm 27
Refrein:  Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen?

De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Refrein:

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,

zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. Refrein:

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,

heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,

uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Refrein:

Tweede lezing: 1 Petrus 4,13-16
Alleluia:

Ik zal U niet verweesd achterlaten, zegt de Heer;
Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden.

Evangelie: Joh. 17,1-11a
Ev.accl.: GvL 263
Refr. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon
en heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Refr.
Preek
Geloofsbelijdenis: GvL 271

Voorbede:
allen: Zend ons uw heilige Geest.



Collecte
Offerande: GvL 27

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen: Moge de Heer het offer uit uw handen
aannemen,

tot lof en eer van zijn Naam,

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
Prefatie
Heilig: GvL 291

Euch. Accl.: GvL 302
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader: gezongen
Laten wij...
allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...
allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens
De vrede des Heren zijj altijd met u.
allen: En met uw geest.

Lam Gods: GvL 331

Zalig zij...
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie: orgelspel
Gebed

Mededelingen



Zegen

Slotlied: GvL 471

Ik groet U vol genade, sprak d'engel Gabriél.
De bron van uw genade, is God, Emmanuel.

Want onder alle vrouwen, zijt Gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen - in dank uw heerlijkheid.

En meer nog zij gezegend, de vrucht van uwe schoot:
door Hem zijn wij genezen - van een volkomen dood.

Gods Moeder wil ons horen: bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren - in 't uur van onze dood.

Bij de mededelingen:
zondag 11 juni 2023 Dokkum: Bonifatiusdag: Werk maken van je geloof!
Een folder met alle gegevens ligt achter in de kerk.

Het familie weekend voor gezinnen op kampeerboerderij Nijhuizum was
een groot succes. Op de website van de parochie
(www.sintvitusparochie.nl) staat een verslag met foto;s.

Ma. | 22-05 | 10.00 | Biblioloog T.Br.Huis
Ma. | 22-05 | 19.30 | Bibliodramagroep olv. Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis
Vr. | 26-05 | 18.00 | St. Egidiomaaltijd T.Br.Huis
Za. | 03-06 | 14.00 | Wandeling langs Titus Brandsma Paad Bolsward, Basi.Bolsw

Opgeven bij kerkelijk bureau

Uitnodiging voor de parochievergadering die plaats zal vinden op
24 mei a.s. in de parochiezaal in Wytgaard , Tjissema 2, om 20 uur.

Wij willen een vervolg geven aan waar wij mee zijn begonnen;

het gebouwenbeleid. Deze avond staat de volgende vraag centraal:
Hoe ziet onze parochie van de toekomst eruit?

Groot beraad diaconie, donderdag 25 mei 2023 18 uur — 21 uur in het Titus
Brandsma Huis. Van harte nodigen we alle vrijwilligers op het gebied van de

Opgeven via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

diaconie uit voor het Groot Beraad. Dominicus Kamsma uit Bolsward zal met ons
spreken over de visie van de katholieke kerk op het samenleven van ons mensen en
de omgang met de aarde. We beginnen om 18 uur met soep en broodjes en vanaf
18.45 luisteren we naar Dominicus Kamsma en gaan we vervolgens met elkaar in
gesprek. Rond kwart voor 9 ronden we de bijeenkomst af.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, onder vermelding van
groot beraad diaconie.
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