
Gezinsmiddag voor ouders, kinderen en tieners

over vriendschap en liefde 

Zondag 19 november 2023 Tijdstip: 13 – 16 uur
St. Jozefkathedraal Radesingel 4 Groningen.

“I’ll be there for you!” Wie kent dit liedje niet? De begintune van de serie ‘Friends’. Maar wat
betekent dit? Wat is echte vriendschap? Hoe kun je die herkennen? Hoe maak je duidelijk dat
je echt om iemand geeft? Eén van de meest kostbare geschenken die we in ons leven kunnen geven 
en ontvangen is vriendschap. Een vriend of vriendin is iemand bij wie je altijd terecht kunt en bij wie 
je je thuis voelt.

Tijdens deze gezinsmiddag wil kapelaan Simons ons op weg helpen met het thema vriendschap 
vanuit de Theologie van het Lichaam. Dat zijn de catecheses van de heilige Johannes Paulus II over de 
betekenis van het lichaam in de context van de vriendschap en het huwelijk. 

We willen jullie van harte uitnodigen om met je gezin over dit onderwerp in gesprek te gaan
met andere ouders, tieners en kinderen. In deze middag staan ontmoeting, verdieping en ook
spel centraal. Er is programma voor de ouders en voor verschillende leeftijdsgroepen, inclusief crèche
voor de allerkleinsten. 
Er is ook een boekentafel.

Plaats: St. Jozefkathedraal; Radesingel 4 Groningen.
Tijd: Zondag 19 november  13.00 – 16.00 u.

Voor wie naar de H. Mis van 11.00 u. zijn geweest is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kop soep 
met een broodje te eten.

Parkeren is mogelijk in de parkeergarage aan de Radesingel en de Oosterpoort.

Opgave: nanjaborst@gmail.com
Vragen of inlichtingen: nanjaborst@gmail.com of jannekefokkens@gmail.com.
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