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     Sint-Vitusparochie  
St.-Dominicuskerk   
Leeuwarden – 26 november 2023 

  Hoogfeest Christus Koning 
       

Orgelspel – Wachet auf, ruft uns die Stimme – F. Peeters 
 
Openingslied: GvL 150-II 
 
Kruisteken – Begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Moge… 
 
Kyrie: St. Jansmis – R. van Mazijk 
Heer, ontferm U.  Allen: Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U.  Allen: Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U.  Allen: Heer, ontferm U 
 
Gloria: St. Jansmis 
Allen: Eer aan God in de hoge 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Ezechiel 34, 11-12. 15-17 
 
Antwoordpsalm: Psalm 23 
Refrein:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
1.  
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;  
Hij laat mij weiden op groene velden.  
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,  
Hij geeft mij weer frisse moed.     Refrein 
2.  
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.  
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.  
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.  Refrein 
3.  
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven.  
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.  

Refrein 
 
Tweede lezing: 1 Kor. 15, 20-26. 28 
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Alleluia:  
Gezegend de Komende in de naam des Heren; geprezen het komende 
Koninkrijk.  
Allen:  Alleluia 
 
Evangelie: Matteüs 25, 31-46 
 
Ev. acc.: GvL 265 
Allen:  U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,  

o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis GvL 721, gesproken 
 
Voorbede:  

Allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed 

 
Collecte 
 
Offerande: koorzang: Psalm 29 – God zegent zijn volk 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  

tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel 
zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 
Prefatie:  
 
Sanctus & Benedictus: St. Jansmis 
 
Euch. acc.: GvL 302 
Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gezongen 
In gemeenschap, … 
Allen:  Onze Vader… 
 
Verlos ons, Heer, … 
Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 
Agnus Dei: St. Jansmis 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie: koorzang Psalm 23 - The Lord's my shepherd 
 
Gebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL 412 
 
Orgelspel – Improvisatie over de hymne Christus Vincit (Christus heerst) 
 
 
 
Volgende week zondag 3 december is de viering in de 
Bonifatiuskerk om 11.00 uur.  
 
 
Agenda 
Ma. 27-11 19.30 Advent en Gevouwen symbolen T.Br.Huis 

Wo. 29-11 10.00 Advent en Gevouwen symbolen T.Br.Huis 

Vr. 01-12 19.00 Klupcatechese Dom.Kerk 

 
4 december, 19.30 uur,  film “the Letter”,  
een boodschap voor onze aarde.  
De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een 
Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee 
wetenschappers van Hawaï.  
Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend 
kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit 
eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd. De film 
laat een diepe indruk na. Na afloop van de film is er een nagesprek. 
Opgeven: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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Adventsactie voor de Voedselbank 
De Advent is een tijd van bezinning en omzien naar elkaar om ons voor 
te bereiden op de komst van Jezus Christus. Daarom zamelen we vanaf 
het weekend van 2 en 3 december, het eerste Adventsweekend, 
houdbare producten in voor de Voedselbank. Achter in alle kerken van 
onze parochie staan de manden weer klaar. In de Bonifatiuskerk staat in 
het portaal een grote kerststal die gevuld kan worden met spullen voor 
de Voedselbank. Dit kan ook tijden de openstelling van de kerk op 
woensdag- en zaterdagmiddag van 14-16 uur.  
Let op: de Voedselbank mag geen alcohol weggeven! Wat nodig is zijn 
pakken rijst en pasta, saus in pot of blik, groenten in pot of blik, vis of 
vlees in blik, zoet broodbeleg, houdbare melk, koffie, thee, bonen, 
pannenkoekenmix, etc. Ook kerstpakketten zijn welkom.  
maar haal wel de flessen wijn er even uit. We hopen dat velen van u iets 
inleveren voor de mensen die aangewezen zijn op ondersteuning door 
de Voedselbank.  
 

 

 

Pastor Lysbeth Minnema  
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