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     Sint-Vitusparochie  
St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk  
Leeuwarden 20-21 juli 2024 
16e zondag door het jaar B 

       
Openingslied: GvL 469 
 
Kruisteken – Begroeting 
 

Kyrie-litanie: GvL 216 

 

Gloria: GvL 233 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jer. 23, 1-6 
 
Antwoordpsalm: Ps. 23, 1-6 
 
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
Hij laat mij weiden op groene velden. Refrein allen 
 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed. Refrein allen 
  
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden,  
Omwille van zijn Naam. Refrein allen 
 
Tweede lezing: Efeze 2, 13-18 
 
Alleluia. Alleluia. 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,  
en ik ken ze en zij volgen Mij. 
Alleluia. 
 
Evangelie: Mc. 6, 30-34 
 
Ev. acc.: GvL 263 
Allen:  Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen!  
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Preek 
 
Geloofsbelijdenis gesproken 
 
Voorbede:  
Allen: Heer van het leven, maak alles nieuw. 
 
Offerande – GvL Psalm 23-iii 
 
Refrein: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
Collecte 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 

en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn 
heilige kerk. 

Gebed over de gaven 
 
Prefatie 
 
Sanctus & Benedictus: GvL 293 

 
Euch. acc.: GvL 302 
Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

Onze Vader: gesproken 
In gemeenschap, … 
Allen:  Onze Vader… 
 
Verlos ons, Heer, … 
Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 
Agnus Dei: GvL 333 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
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Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Communie - orgelspel 
 
Gebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL 420: 1,2,3. 
 
 
 
 
 
 
 
Bezichtiging kerken in de zomer i.v.m. Tsjerkepaed 
Open zijn: Martinuskerk, te Wergea; Dominicuskerk en Bonifatiuskerk. 
Van 6 juli t/m 14 september elke zaterdag van 14.00 – 16.00 en 
de Bonifatius eveneens op woensdagmiddag. 
In de Bonifatiuskerk is elke zaterdag een orgelconcert vanaf 14.30 uur 
En in de Dominicuskerk is er een tentoonstelling over de katholieke 
scouting met originele archiefstukken.   
 

Zomersluiting Titus Brandsma Huis 
Van 15 juli tot en met 11 augustus zijn er geen koffieochtenden in Titus 
Brandsma Huis. Het huis is in die periode gesloten en het 
gastvrijheidsteam is niet beschikbaar. Vanaf 12 augustus is iedereen 
weer welkom om aan te schuiven voor een kopje koffie, een praatje of 
het lezen van de krant. Het koffiedrinken na de vieringen op zondag start 
in het eerste weekend van september weer op.  
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Programma Titus Gedenkdag Fryslân | zaterdag 27 juli 2024 

Dokkum – Bonifatiuskapel 
10.00 uur Inloop met koffie/thee 
10.30 uur Karmelitaanse Getijdenviering 
11.15 uur Gastlezing prof. Inigo Bocken over zijn nieuwe biografie: ‘Titus 
Brandsma, denker voor Gods aangezicht’.  
12.00 uur Lunch 

Bolsward – Museum De Tiid  
14.00 uur Beiaardier Klaas de Haan bespeelt het carillon - een tiental 
muziekstukken waaronder het Nada te Turbe  
15.00 uur Gastlezing in De Tiid van kunstenaar Evert Esselink: over 
Titus en de media en de hedendaagse beeldvorming van 
'nationaalsocialisme' in sociale media en kunst  
16.00 uur Presentatie wandelroute In het spoor van Titus - Langs 
plaatsen in Bolsward die een rol speelden in het leven van Titus 
Brandsma 
16.30 uur Tijd voor bezoek aan het museum of het lopen van de 
wandelroute 
18.00 uur Diner (op aanvraag)  

Bolsward - Sint Franciscusbasiliek 
19.00 uur Eucharistieviering met bisschop C. van den Hout  

20.30 uur Basilicalezing ‘In exilio spes – In ballingschap is er hoop’ 
|Gastlezing van bisschop C. van den Hout over zijn wapenspreuk en de 
betekenis van H. Titus Brandsma.    

Voor aanmelden en meer informatie: detiid.nl 

 


