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     Sint-Vitusparochie  
St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk  
Leeuwarden 31 augustus – 1 september 2024 
22e zondag door het jaar B  

       
 
Openingslied: GvL 119 II 
 
Kruisteken – Begroeting 
 

Kyrie-litanie: GvL 211 

Moge… 

 

Gloria: GvL 234 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Deut. 4, 1-2. 6-8 
 
Antwoordpsalm: Psalm 15 
 
Refrein: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? 
 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 
in zijn hart geen boze plannen koestert, 
geen bedrog pleegt met zijn tong; 
 
Refrein 
 
Wie zijn evenmens geen schade doet. 
Wie zijn buren niet te schande zet; 
Wie de boosdoeners veracht, 
maar de dienaars van de Heer in ere houdt; 
 
Refrein 
 
Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. 
Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 
als getuige niet omkoopbaar is. 
Wie zich zo gedraagt 
zal niet wankelen in eeuwigheid. 
 
Refrein 
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Tweede lezing: Jak. 1, 17-18. 21b-22. 27 
 
Alleluia:  Maak ons Hart ontvankelijk, Heer, 

Op dat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  
 
Evangelie: Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23 
 
Ev. acc.: GvL 265 
Allen:  U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,  

o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen!  
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: GvL 271 
 
 
Voorbede: GvL 361 
Allen:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande GvL 558 
Collecte 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 

en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn 
heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 
Prefatie GvL 281 
 
Heilig: GvL 294 

 
Euch. acc.: GvL 302 
Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

Onze Vader: gezongen 
In gemeenschap, … 
Allen:  Onze Vader… 
 
Verlos ons, Heer, … 
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Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 
Agnus Dei: GvL 334 
 

Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 

Communie orgelspel 
 

Gebed – Mededelingen - Zegen 
 

Slotlied: GvL 415 
 

 
 
 

De afscheidsbrief van bisschop Van den Hout kunt u lezen op onze 
website: www.sintvitusparochie.nl 

Ook liggen er achter in de kerk enkele exemplaren. 
 

 

Ma. 2 sept.   9.00 Kerkschoonmaak Dominicus Dom.  

Ma. 2-sept 10.00 kaarten maken T.Br.Huis 

Ma. 2 sept. 19.00 English/Ned Mass Dom.Kerk 

Di 3-sept   9.00 Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk Bon.Kerk 

Di.  3-sept 13.00 Het evangelie van Lucas,olv Peter Vermaat T.Br.Huis 

Wo 4-sept   9.45 Stiltewandeling T.Br.Huis 

Zo.  8-sept   9.30 Familie zondag  Wytgaard    Wytgaard 

Ma.  9-sept 10.00 Biblioloog T.Br.Huis 

Ma.  9-sept 19.30 Laudato Si kring  T.Br.Huis 

 
Het activiteiten boekje najaar 2024 ligt eveneens achter in de Kerk.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sintvitusparochie.nl/
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Stiltewandelingen in Leeuwarden onder begeleiding van Gerdy 
Hahn en Ida Jorna  
Dit najaar zijn er wederom drie stiltewandelingen gepland, elk met een 
eigen thema. Wandelingen van een uur waarbij we stil zijn tijdens het 
wandelen. Met aandacht voor bijzondere plekken in Leeuwarden en de 
spirituele aspecten in ons leven. 

• woensdag 4 september: religies in Leeuwarden 

• woensdag 2 oktober: gevelstenen en hun betekenis 

• woensdag 6 november: diaconale plekken in Leeuwarden  
Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsma Huis. Van daaruit 
wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje 
koffie/thee. Data: 4 september, 2 oktober, 6 november  
kosten: 3 euro 
 
Lezing Groene theologie en Gandhi 
In de Doopsgezinde kerk, Leeuwarden, zal een lezing worden gehouden 
door Janneke Lettinga (godsdienstdocente) over Gandhi en hoe hij in 
verband gebracht kan worden met Groene Theologie. 
De textiele kunstwerken van de in de kerk lopende tentoonstelling 
roepen de vraag op: Wat is de impact van textiel op de economie?  
Een van de kunstwerken is een afbeelding van Gandhi (1869-1948), die 
een voorbeeld is geworden van geweldloos verzet tegen een onrecht-
matig en uitbuitend economisch systeem. Textiel was voor hem een 
protestmiddel. In de lezing wordt Gandhi’s spirituele wijze van actie 
voeren verhelderd, om zo te onderzoeken of zijn economische visie ook 
antwoorden kan geven voor onze huidige, sociale en ecologische 
problemen. 
Wat:           Lezing over Gandhi en Groene Theologie 
Waar:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 
Wanneer:    zondag 1 september 2024, 15.00 tot 17.00 uur 
Voor wie:    iedereen is welkom 
Entree:       gratis, vrijwillige bijdrage na afloop is welkom 
Voor meer informatie: www.doopsgezindenleeuwarden.nl, 
koster@dgleeuwarden.nl of 06 2029 85 91 
 
 


