Verslag bijeenkomst bidden en zegenen, 11 september 2024
Wat doe jij aan gebed of zegenen?

Gebed:

Ochtendgebed, avondgebed.

Voor en/of na het eten

’s Nachts als ik niet in slaap val

In de kerk

Bij het afscheid van een overledene

De rozenkrans

Niet meer zoals vroeger (traditionele gebeden), meer in de vorm van denken aan...
’s avonds de dingen van de dag bedenken en ervoor bedanken
Schietgebedjes

Danken als iets goed gaat

Elke dag

Getijdengebed

Klein gebed tussendoor

De dag starten met gebed

Bij haast/drukte wel eens overslaan
Voor het slapengaan ‘bidden onderweg’
Klooster

Taizé

Oudjaarsavond

Voor vergaderingen

Voorbede

Voor zieke mensen

Voor overledenen

Zegen:

Huwelijk

Doop kinderen

Geboorte

Ziekte

Overlijden

Kinderen zegene voor het slapengaan
Nieuw huis

Rozenkrans

Wijwater

Items waar we voor willen bidden:

Voor moeder aarde.

Om liefde van mensen voor elkaar.
Om troost.

Vrede

Voor mensen met trauma’s.

Voor mensen die verkracht worden.
Voor Haiti.

Voor mijn peetmoeder Daria.

Om democratie in Venezuela.

Uit dankzegging.



Voor mensen die kinderen willen.

Voor mensen met psychische problemen.
Om rijkdom.

Om een goede nieuwe buur

waar we hopelijk veel klusjes

samen kunnen oppakken.

Om een goede opkomst

bij de bisdom reis naar Rome.

Voor de bezoekers van het gastvrijheidsteam.
Voor een zieke parochiaan

die niet altijd naar de kerk kan komen.
Vluchtelingen

Daklozen

Natuur en milieu

Behoud van de aarde

Gaven van de H. Geest

Overledenen

Zieken

Geloof

Dankbaarheid



Gebeden.

God, ik bid om rijkdom: om goede gesprekken waar ik steun aan kan ontlenen.
Om ontmoetingen met mensen die liefde willen delen.

Om andere gedachten en ervaringen die mij nieuwe inzichten geven.

Help mij om hiervoor open te staan. Amen.

God, ik bid om vrede,

Vrede in de wereld;

dat mensen elkaar respecteren en liefhebben

ondanks dat meningen vaak verschillen.

Ook bid ik om vrede in mijzelf.

Dat ik tevreden ben met wat het leven mij geeft. Amen

Lieve God, bedankt dat U mij heeft beschermd

bij een nare ervaring. Dat het weer goed is gekomen.
Ik wil U danken voor alle goeds

dat ik ontvangen mag in mijn leven.

Dat U altijd bij mij bent. Amen

Lieve God,

ik dank U dat ik leef,

dat ik kan zien,

dat ik kan horen,

dat ik normaal kan ademhalen,

dat ik gezond ben,

dat er mensen om mij heen zijn die mij kennen,
dat ik een dak boven mijn hoofd heb,

dat ik een inkomen heb,

dat ik kan lopen,

dat ik mijn handen kan gebruiken,

dat ik ontvang wat ik nodig heb,

dat ik familie heb,

dat ik in een veilig land mag leven. Amen.

Barmbhartige God,

Wij vragen dit gebed voor degene die last hebben van trauma’s;

dat het verdwijnt uit hun hoofden.

Dat zij mensen ontmoeten die hen beter kunnen begrijpen en ze toch geluk geven.
Dat zij hun nare ervaringen achter zich kunnen laten.

Heer ontferm U over hen. Amen.



