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Openingslied: De Heer is koning 
1. De Heer is Koning wij zingen vol vreugde: Alleluia. 
In Hem overwon God kruis, leed, dood en duisternis.  
Refrein: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Heer, wij loven U.  
 

4. Heel het heelal komt onder zijn koningschap samen, Hij is het hoofd. 
Alleluia. En zijn koninkrijk begint al hier bij wie gelooft. Refrein 
 

5. Waardig zijt Gij, onze Heer, Gij onze God en onze Koning, Alleluia.  
Te ontvangen eer en macht en de heerlijkheid. Refrein 
 

Kruisteken en begroeting  

 

Kyrie - Lourdes 

Gloria – Lourdes 

 

Openingsgebed 

 

Uit het boek Handelingen der Apostelen 1, 1-11 

 

Antwoordpsalm: Psalm 47 

Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich  
de Heer met geschal van bazuinen. 

 
Alle volkeren klapt in de handen,  
jubelt voor God met blij geroep. 
Want groot is de Heer en alom geducht,  
een machtig vorst over heel de aarde. 
Refrein: 
God stijgt ten troon onder luid gejuich,  
de Heer met geschal van bazuinen. 
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,  
voor onze koning een loflied. 
Refrein: 
Koning is God over heel de aarde,  
zingt dus een psalm voor Hem, 
Koning is God over alle naties  
zetelend op zijn heilige troon. 
Refrein: 



Uit de brief aan de Efesiërs 1, 17-23 

 

Alleluia. Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubae. 
Vertaling: God steeg omhoog in gejubel, en de Heer met geschal van 
bazuinen. 

 

Evangelie volgens Lucas 24, 46-53 

 

Evangelie Acclamatie: GvL 262 
 
Overweging 

 
Geloofsbelijdenis: GvL 272 
 
Voorbede: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 
Offerande: GvL 521 

 
Gebed over de gaven  
 
Prefatie GvL 281 

 
Sanctus –  Lourdes 

 
Eucharistisch Gebed 

 
Eucharistische Acclamatie:  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 

Onze Vader gezongen 

 
Vredesgebed en -wens 

Agnus Dei – Lourdes 

Communie: Ascendit Christus hodie. Ad thronum suae gloriae. 
Vertaling: Christus is vandaag opgevaren, naar de troon van zijn 
heerlijkheid. 
 

Slotgebed  
 
Mededelingen 

 

Zegen en zending 
 

Slotlied: GvL 403 



Bonifatiusdag Dokkum: Pelgrims van de hoop 
Op zondag 1 juni is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. Bonifatius is de 
patroonheilige van ons bisdom. Bij de kapel in Dokkum heeft ook de heilige Titus 
Brandsma een bijzondere plek gekregen. Hij zorgde er in 1926 voor dat de bedevaart 
naar Dokkum nieuw leven in geblazen en heeft meegedacht over het ontwerp van de 
openluchtkapel.  
In de ochtend is het mogelijk om mee te wandelen vanaf Hantumhuizen (14 km) of 
Hantum (8 km) naar Dokkum. Vanaf 11 uur begint het programma in de 
Bonifatiuskapel. Voor de volwassenen is er een lezing over de Carlo Acutis, een 
Italiaanse jongeman die leefde vanuit een sterk geloof. Hij zou in april heilig worden 
verklaard. Door het overlijden van de Paus is dit uitgesteld, maar het gaat zeker 
gebeuren door de nieuwe Paus. Voor de jongeren en kinderen is er een eigen 
programma.  
Daarna lunchen we samen in het park rondom de kapel, waarna we naar het centrum 
van Dokkum lopen. Vanaf de parochiekerk gaan we in de middag in processie met de 
relieken van Bonifatius en Titus Brandsma terug naar de kapel, waar we samen de 
Eucharistie vieren samen met de bisschoppen van Brugge en Roermond.  
We hopen dat velen van u deelnemen aan de dag en dat het zonnetje zal schijnen. 
Vanuit Leeuwarden rijdt er een bus naar Dokkum. Deze vertrekt om 10 uur vanaf de 
Middelseelaan 18, bij de sportvelden van De Zwaluwen in Nijlan. Rond 17 uur in de 
middag komt u daar weer terug. U kunt gratis mee met de bus  
U kunt even bij pastor Minnema informeren of er nog plekken over zijn kin de bus 
(tel. 06-24843682).  
Alle informatie over het programma vindt u op: www.bonifatiusdagdokkum.nl 
 

 
 

http://www.bonifatiusdagdokkum.nl/

