
Beste parochianen,  

Om u op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen sturen we u deze 
nieuwsbrief.  

Wytgaard 
In de dorpen wordt flink nagedacht over mogelijke alternatieven voor de huidige 
kerkgebouwen. In Wytgaard is er een gesprek geweest met een afvaardiging van 
Dorpsbelang om te horen wat volgens hen nodig is voor het dorp. Hier worden nu 
tekeningen gemaakt door een architect. Een concrete voorstelling van wat mogelijk is 
helpt om met elkaar in gesprek te gaan. Gedacht wordt aan een combinatie van 
appartementen voor jong en oud en het beschikbaar blijven van een ontmoetingsruimte 
voor groepen en families voor activiteiten, waar ook de mogelijkheid is om een kerkelijke 
viering te houden. Een eerste ontwerp zal ook aan het bisdom voorgelegd worden om te 
weten of die ermee kan instemmen. Daarna kan een bijeenkomst plaatsvinden met alle 
betrokkenen.  

Wergea/Warten 
In Wergea worden nog verkennende gesprekken gevoerd. Hier ligt het ingewikkelder 
omdat de pastorie wordt gehuurd door de Kinderopvang. Als parochie hechten we eraan 
een goede en betrouwbare verhuurder te zijn. Toch zijn ook hier enkele partijen 
geïnteresseerd in de koop van het kerkgebouw. Stap voor stap en zo zorgvuldig mogelijk, 
worden ontwikkelingen in gang gezet. Zodra er meer duidelijk wordt gaan we ook in 
Wergea met alle betrokkenen in gesprek, maar het is nu nog te vroeg om plannen in de 
openbaarheid te brengen.  

Leeuwarden 
In Leeuwarden heeft het parochiebestuur in december bij de StiBo de huur opgezegd 
van de Bonifatiuskerk per 1 januari 2026. Volgens het huurcontract moet dat een jaar 
van tevoren. Het achterliggende idee is dat we met de opzegging van de huur vrijer zijn 
om de dingen anders te doen als er een besluit van het bisdom komt. Ook biedt het 
ruimte om met de STIBO in gesprek te gaan over wat er wel kan, ook al stoppen we met 
de wekelijkse vieringen in de Bonifatiuskerk.  
Het gesprek met de STIBO hierover bleek lastiger dan gedacht. De STIBO verlangt van 
het parochiebestuur een toezegging om tot 2030 te vieren in de Bonifatius maar om dit 
wel gedurende die tijd, af te bouwen. Dat kan het parochiebestuur niet toezeggen 
vanwege een gebrek aan vrijwilligers en financiële middelen. Hierna lichten wij dat 
verder toe. Wel is aangeboden om in 2026 nog tot de zomer tweewekelijks te vieren en in 
de tijd daarna, op hoogfeesten te blijven vieren en de kerk te blijven gebruiken voor 
uitvaarten en huwelijken. Dat voorstel heeft de STIBO resoluut van de hand gewezen. Dit 
betekent dat de vieringen in de Bonifatius per 1 januari 2026 zullen stoppen, tenzij de 
nieuw aan te stellen bisschop anders besluit. 

Waarom wil de parochie stoppen in de Bonifatiuskerk?  
De bisschop heeft de parochie gevraagd om te kijken naar alle gebouwen die er zijn, met 
het oog op de toekomst van onze kleiner wordende geloofsgemeenschap. Daarbij heeft 



hij aangegeven dat hij ruimte ziet voor 1 kerkgebouw in de parochie, dat eigendom moet 
zijn van de parochie.  

Het parochiebestuur ziet ook dat de financiën en het teruglopende aantal parochianen 
het nodig maken om moeilijke keuzes te maken. We hebben genoeg aan één 
kerkgebouw. Het dalend aantal vrijwilligers pleit ervoor de krachten te bundelen op één 
plek. Het parochiebestuur kiest voor een gebouw in de stad Leeuwarden omdat daar het 
kerkbezoek redelijk goed is. Zowel de Bonifatiuskerk als de Dominicuskerk kennen hoge 
kosten om de kerk te verwarmen, maar een nieuw, energiezuinig gebouw laten maken is 
gezien de kosten van grond, materialen en loonkosten niet haalbaar. De Dominicuskerk 
is eigendom van de parochie en we weten wat we de komende jaren ongeveer kwijt zijn 
aan het onderhoud van het gebouw. De Bonifatiuskerk is eigendom van de STIBO. Er is in 
de komende jaren een groot bedrag nodig om het gebouw wind- en waterdicht te 
houden. Het bisdom vraagt ons om een kerk in eigendom te hebben. Als we kiezen voor 
de Bonifatiuskerk, dan betekent het dat dat we een goed onderhouden gebouw moeten 
verkopen om de Bonifatiuskerk te kopen. Het is onzeker hoeveel de kosten daarvan zijn 
gezien het grote onderhoud dat nodig is voor het gebouw, ook als de overnamesom heel 
laag zou zijn. De inschatting van het parochiebestuur is dat dit zoveel risico meebrengt 
dat het niet verantwoord is om voor die optie te kiezen.  

Het parochiebestuur kiest daarom voor de Dominicuskerk. Een nieuwe bisschop moet 
dit besluit nog bekrachtigen. Toch kiest het bestuur ervoor om wel alvast verdere 
stappen te zetten op weg naar een toekomstige situatie. De inschatting is dat de 
parochiegemeenschap gebaat is bij een voortgaand proces, zodat we op afzienbaar 
termijn samen kunnen vieren in het ene gebouw dat openblijft. Dat bespaart kosten en 
energie van alle betrokkenen. Mocht een nieuwe bisschop toch anders besluiten dan 
kunnen we alsnog een nieuwe gebruikersovereenkomst sluiten met de STIBO.  
We bese�en hoe pijnlijk het voor velen is om het gebouw waar ze zoveel intense 
momenten hebben beleefd, te moeten loslaten. Het vraagt tijd om thuis te raken in een 
nieuw gebouw en zeker voor de mensen uit de dorpen, ook met nieuwe gezichten. 
Samen kunnen we eraan bijdragen dat het geloof in Jezus Christus en de liefde van God 
doorgang vinden. We kunnen elkaar nabij zijn in dit proces van afscheid nemen en 
toewerken naar iets nieuws. We laten ons leiden door de hoop dat God ons niet loslaat 
en ons inspireert om te werken aan Zijn Rijk dat meer nog dan in stenen, in mensen te 
vinden is.  

Voor ons is de parochie een geestelijke en sociale verantwoordelijkheid in deze wereld. 
Wij werken aan de opbouw van een religieuze gemeenschap maar ook aan een 
gemeenschap die sociaal bewogen en actief in de wereld is.  
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom zullen leden van het 
parochiebestuur de komende weken na de vieringen aanwezig zijn om de vragen te 
beantwoorden en een luisterend oor te bieden.  

Met hartelijke groet, 

Het Parochiebestuur van de Sint-Vitusparochie  


