
KERKSLUITING WYTGAARD
Doop van de Heer

Zondag 11 januari 2026 was het zover: de afscheidsviering in de katholieke kerk van Wytgaard.
In een goed gevuld gebouw ging pastoor Bert van der Wal voor, vergezeld door onze pastores Germa 
Kamsma en Lysbeth Minnema, op verschillende momenten ook bijgestaan door onze lectoren.
Bij monde van Watze van der Meer bedankten beheerders Baukje van Balen en Watze van der Meer 
iedereen die zich gedurende al die jaren heeft ingezet in de katholieke enclave Wytgaard: 
parochiebestuur, pastorale team (inclusief onnavolgbare verhalenverteller diaken Peter Vermaat), 
lektoren, kosters, bloemendames, kerkschoonmakers, koperpoetsers, koor en onze beheerders Anton 
en Willy Jorna.
Het pastorale team heeft het volgende meegenomen naar de Mariakapel, waar het met de lektoren 
een Weesgegroet bad: het gedachteniskruisje, de huwelijkskaars, het lectionarium, de Paaskaars en 
het Heilig Brood. – Daarna gingen we met zijn allen koffiedrinken in de parochiezaal. 

Ik vond het een ontroerende bijeenkomst. Toen ik gister naar de kerk ging, wist ik dat dit voorlopig 
het laatste ‘kerkelijke’/’katholieke’ zou zijn in Wytgaard. We zongen voor het laatst o.a. Sêft rûst it 
wyntsje, het Ave Maria van Haagh, en de Fryske Misse van onze voormalige, lang geleden overleden 
dirigent Sietse Koopmans. (Gelukkig is die leegte opgevuld door dirigent Jos Jongma en organist 
Bokke Eekerk, en bij tijden door dirigent en organist Klaske Deinum).
Bijna iedereen, kerkgangers incluis,  ging naar huis met een witte en/of een rode roos, die de 
beheercommissie uitdeelde om te bedanken voor het verrichte vrijwilligerswerk. 

In Wytgaard gaat het kerkgebouw dicht, maar tekenen van deze eeuwenoude katholieke enclave zijn 
nog te zien, zoals het Gezondheidscentrum It Kleaster, gevestigd in het voormalige klooster in 
Wytgaard. Vóór de Zusters van Tilburg hier kwamen, stond op die plek de pastorie die hoorde bij de 
in de jaren 60 geslechte Cuyperskerk. 
Vermoedelijk zullen de huidige kerktoren en het mozaïek achter het altaar de herbouw van het 
kerkcomplex overleven. 

Dat er in de kerk waarschijnlijk appartementen komen voor een mogelijke doelgroep uit Wytgaard en 
dat er wellicht een voorziening komt voor Dienstencentrumn Us Forsetsje, kan gezien worden als een 
nog steeds bestaand gevoel van saamhorigheid in het dorp Wytgaard, net als de opbrengst van één 
van de collectes – die is voor een uitbreiding die de Kaatsvereniging van het dorp Wytgaard aan het 
realiseren is.
Hoe dan ook: ‘Hear, wês mei ús oan’t in oare kear’.

Nieskje van der Meer, voorkeurparochiaan MTHO Wytgaard


